
  

  

Kijktip 

FryslânDOK: Sterrennacht 

over de waarde van de sterrenhemel 
Te zien op 11 en 12 mei 

 

 

Het Eise Eisinga Planetarium in Franeker werd in 2023 benoemd tot UNESCO werelderfgoed. Maar 
hoe is het eigenlijk met het hemelse erfgoed zelf? Zien we nog dezelfde sterrennacht als Eise 
Eisinga ooit zag? In nachtelijke ontmoetingen onderzoekt Karen Bies de waarde van de 
sterrenhemel. 
 

Door lichtvervuiling gaat veel van de sterrennacht voor ons verloren. Daarmee verliezen we ook het zicht 

op onze oorsprong, wij, gemaakt van sterrenstof. Wat betekent dat voor onze kijk op de rest van de 

wereld, op de geschiedenis en onze toekomst? Maar je kunt je ook afvragen hoezeer we die 

sterrenhemel eigenlijk missen. Kijken we nog wel omhoog? De moderne mens is erg gefocust op zichzelf 

en zijn naaste omgeving en bewaakt die omgeving met lichten en schermen. Hoe meer licht, hoe veiliger 

denken we. Angst voor de duisternis maakt ons ook bang voor het onbekende.  

 

Documentairemaker Karen Bies gaat ’s nachts op pad en ontmoet mensen die op zoek zijn naar de 

sterren, onder wie Arjen Dijkstra, de biograaf van Eise Eisinga en Marjolijn van Heems tra, die 

nachtwandelingen organiseert in het Amsterdamse bos. Bij Moddergat heeft ze een ontmoeting met 

nachtfotograaf Marcel Renou terwijl hij foto's maakt. Ook volgt Bies Adrie Warmenhoven en Govert 

Schilling, die altijd mensen enthousiast willen maken voor de sterrenhemel.  

 

Kijken naar de sterren geeft verbinding met anderen, op deze planeet, maar misschien ook verderop in 

het heelal. In ieder geval leert het je verder te kijken dan je neus lang is.  

 

De FryslânDOK ‘Sterrennacht’ valt in een bijzondere week: Het is op 8 mei 2024 precies 250 jaar na de 

planeetsamenstand van 1774. Dat was destijds de aanleiding voor Eise Eisinga om in zijn huis een 

planetarium te bouwen. Om dit te vieren worden er in mei een aantal bijzondere activiteiten 

georganiseerd: een lezing, een concert en een nieuw boek over Eise Eisinga, getiteld ‘Planeten aan het 

Plafond’. 

 

FryslânDOK ‘Sterrennacht’ te zien: 

Zaterdag 11 mei 15.30 uur NPO2 (herhaling zondag 12 mei 13.15 uur en maandag 13 mei 14.30 uur) 

Zondag 12 mei Omrop Fryslân 17.00 uur (herhaling elk uur) 

FryslânDOK wordt Nederlands ondertiteld  
 

 

 

  



  

 

Sjochtip  

FryslânDOK: Stjerrenacht 

oer de wearde fan de stjerrehimel 
Te sjen op 11 en 12 maaie 

 

 

 

It Eise Eisinga Planetarium yn Frjentsjer waard yn 2023 beneamd ta UNESCO wrâlderfguod. Mar 
hoe is it eins mei it himelske erfguod sels? Sjogge wy noch deselde stjerrenacht as ea Eise Eisinga? 
Yn nachtlike moetings ûndersiket Karen Bies de wearde fan de stjerrehimel. 
 

Troch ljochtfersmoarging giet in soad fan de stjerrenacht foar ús ferlern. Dêrmei ferlieze we ek it sicht op 

ús oarsprong, wy, makke fan stjerrestof. Wat betsjut dat foar ús sicht op de rest fan de wrâld, op de 

skiednis en ús takomst? Mar kinst dy ek ôffreegje, oft we dy stjerrehimel eins misse. Sjogge we noch wol 

omheech? De moderne minsk is bot fokust op himsels en syn neiste omjouwing, en bewaakt dy 

omjouwing mei ljochten en skermen. Hoe mear ljocht om ús hinne, hoe feiliger. Mar angst foar it tsjuster 

makket ús ek bang foar it ûnbekende.  

 

Dokumintêremakker Karen Bies giet nachts op paad en moetet minsken dy’t op syk binne nei de stjerren, 

ûnder wa Arjen Dijkstra, de biograaf fan Eise Eisinga en Marjolijn van Heemstra, dy’t nachtkuiers 

organisearret yn it Amsterdamske bosk. By Moddergat hat se in moeting mei nachtfotograaf Marcel 

Renou wylst hy foto's makket. Ek folget Bies Adrie Warmenhoven en Govert Schilling, dy’t  altyd minsken 

entûsjast meitsje wolle foar de stjerrehimel.  

 

Sjen nei de stjerren jout dy ferbining mei oaren. Op dizze planeet, mar miskien ek fierderop yn it heelal. 

Yn elts gefal leart it dy fierder te sjen as dat dyn noas lang is.  

 

De útstjoering fan de FryslânDOK ‘Stjerrenacht’ falt yn in bysûndere wike. It is op 8 maaie 2024 krekt 250 

jier nei de planeetgearstân van 1774. Dat wie destiids de oanlieding foar Eise Eisinga om yn syn hûs in 

planetarium te bouwen. Om dit te fieren binne der yn maaie in t al aktiviteiten: in lêzing, in konsert en in 

nij boek oer Eise Eisinga mei de titel ‘Planeten aan het Plafond’.  

 

 

FryslânDOK ‘Stjerrenacht’ te sjen: 

Sneon 11 maaie 15.30 oere NPO2 (werhelling snein 12 maaie 13.15 oere en moandei 13 maaie 14.30 
oere) 

Snein 12 maaie Omrop Fryslân 17.00 oere (werhelling alle oeren)  

FryslânDOK wurdt Nederlânsk ûndertitele  

 

 

 

 


